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GELOVEN MET EEN HOOP LIEFDE! 

 

“Wij behoren toe aan de dag” zegt Paulus in de tekst. En de dag staat symbool 

voor het licht, voor een leven met God. Dit in tegenstelling tot de nacht. De 

duisternis van de nacht staat in de bijbel voor een leven zonder God. Paulus zegt  

het zonder reserve dat zijn lezers de dag toebehoren. Hij gaat er vanuit dat ze aan 

de dag toebehoren. En hij kan dat zeggen omdat God ruimhartig is en mensen wil 

redden van de duisternis. (vers 9) Daarom is de adventstijd een tijd van 

blijdschap. God stuurde zijn Zoon naar de aarde om de duisternis te verjagen 

door het licht van Christus te laten schijnen. Christus maakt ons tot kinderen van 

de dag. 

En dat betekent, zegt de tekst, dat wij op onze hoede moeten zijn. Wij weten 

immers dat Jezus terugkomt. De mensen die niet in God geloven houden daar 

geen rekening mee. De dag van de wederkomst zal hen overvallen (vers 1-3). 

Maar gelovigen worden niet overvallen door de wederkomst. Zij kijken er juist 

naar uit. Het is goed om daar regelmatig bewust over na te denken en God te 

vragen of de Geest je wil helpen om echt gericht te zijn op de komst van Gods 

koninkrijk. Zo train je jezelf om op je hoede te zijn. 

We moeten ons omgorden met het harnas van geloof en liefde en tooien met de 

helm van de hoop op redding. Een harnas en helm zijn verdedigingswapens. 

Daarmee kun je je verdedigen tegen de aanvallen van de duivel: met geloof, hoop 

en liefde. Dit zijn kernbegrippen uit het christelijk geloof. Ze hebben alles met 

Jezus Christus te maken. Je omgorden met het harnas van geloof en liefde 

betekent je omringen met Christus. Helemaal op Hem gericht zijn. Christenen 

leven in geloof, hoop en liefde. Dat moet ook blijken uit hoe je in het leven staat 

en met andere mensen omgaat. Christenen zijn gastvrij en vriendelijk. Ze helpen 

graag anderen en laten zien dat ze niet persé alles uit het leven hoeven te halen. 

Zij leven immers in blijde verwachting van de komst van Christus. Daar doelt de 

helm van de hoop op redding op. 

In de adventstijd kijken we vol verwachting naar wat komen gaat: onze redding. 

We zullen dan voor eeuwig op de nieuwe aarde mogen wonen. Dat vooruitzicht 

bepaalt hoe we in het leven staan. Als kinderen van de dag. Wij geloven met een 

hoop liefde! Liefde voor God en voor onze naasten. Maranatha!  

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: 1 Tes. 4:1-12 

Dinsdag: 1 Tes. 4:13-18   

Woensdag:1 Tes. 5:12-28  

 Donderdag: Jesaja 59:15-21 

 Vrijdag: Efeze 5:6-20  

Zaterdag: Efeze 6:10-24  

 

   

Om over na te denken: 

 

• Durf je volmondig te zeggen dat 

jij een kind van de dag bent? 

• Kun je in je eigen leven sporen 

aanwijzen van geloof, hoop en 

liefde?  

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe omgord je je met het harnas 

van geloof en liefde? 

• In hoeverre kijk jij echt uit naar 

de wederkomst? En wat kun je 

eraan doen om (nog) meer uit te 

kijken naar de wederkomst? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                   

                                     

                                               

               


