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WEES TROUW AAN JEZUS CHRISTUS 

 

Smyrna was een grote havenstad waar de keizerverering hoogtij vierde. Er was 

een tempel waarin de keizer van Rome als een god werd vereerd. Iedereen in de 

stad moest de keizer vereren als de Heer van hemel en aarde.  

De Joden waren van deze verplichting vrijgesteld. Zij hoefden de keizer geen 

goddelijke eer te bewijzen. Christenen hadden deze vrijstelling niet. De Joden 

beweerden richting de overheid dat het christendom een nieuwe godsdienst 

was en niets met de synagoge te maken had. Zij konden dus ook niet onder de 

vrijstelling vallen. Gevolg was dat de christenen in Smyrna het hard te verduren 

kregen.  

Zo werden de christenen voor het blok gezet: doen we water bij de wijn om 

vervolging te voorkomen of blijven we alleen Jezus als Heer vereren? Daarmee 

heeft het tekstgedeelte ook ons veel te zeggen: wie is Jezus voor ons? Kiezen we 

er echt bewust voor om Hem te eren? En wat mag ons dat kosten? 

Johannes roept namens Christus op om trouw te blijven tot de dood. Dat is een 

indringende oproep: Jezus volgen kan je je leven kosten! Leven met Jezus is 

geen garantie voor een comfortabel leven. De christenen in Smyrna zijn arm en 

worden vervolgd. Het tekstgedeelte laat zien dat dit niet betekent dat Jezus hen 

zijn zegen onthoudt, maar dat het een gevolg is van het feit dat ze Jezus volgen. 

Tegelijk worden de christenen in Smyrna bemoedigd: als ze trouw blijven 

ontvangen ze de lauwerkrans van het leven (vers 10). Wie Jezus volgt en trouw 

blijft ontvangt het leven, het echte leven. Want leven is veel meer dan ademen. 

Leven is verbonden zijn met God. Echt leven betekent dat je weet dat God in 

liefde naar je kijkt en bij je is. Ook tijdens het sterven en na je sterven. Ook na je 

dood is God nog met zijn liefde bij je! De tweede dood – het eeuwig oordeel – zal 

je niet kunnen schaden (vers 11). 

Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Mede daarom heeft Jezus het 

avondmaal ingesteld. We eten brood en drinken wijn als bewijs dat Jezus de 

dood in ging om ons te laten leven. We zien en proeven het aan het avondmaal.  

De tekst laat zien dat Jezus volgen met pijn en moeiten gepaard kan gaan. Het 

kan zelfs je leven kosten. Maar tegelijk ontvang je het leven. Het echte leven. 

Omdat je bij Christus hoort! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Matteüs 5:1-16 

Dinsdag: Markus 8:34-38 

Woensdag: Johannes 15:18-27 

Donderdag: Romeinen 8:18-30 

Vrijdag: Romeinen 8:31-39 

Zaterdag: 1 Petrus 3:13-22 

 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Ben jij bereid om Christus trouw 

te blijven tot in de dood? En wat 

stel je je er bij voor? 

• In hoeverre ben je bang voor de 

tweede dood (vers 11)? 

 

 

 

 

Vragen voor geloofsgesprek: 

 

• Wat betekent het tekstgedeelte 

(en met name vers 9) voor onze 

visie op het Joodse volk? 

• Kun je aangeven hoeveel het 

volgen van Jezus jou mag kosten? 
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