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IN DE WOLKEN SCHIJNT DE ZON 

 

De HEER laat zijn volk een omweg maken naar Kanaän omdat Hij weet dat als ze 

de kortste route zouden nemen de Israëlieten spijt zouden krijgen van hun 

vertrek uit Egypte. Ze zouden dan namelijk al na twee weken in Kanaän zijn en 

daar de strijd moeten aanbinden met de Kanaänitische volken. Maar daar waren 

ze helemaal nog niet klaar voor. De Israëlieten waren al lange tijd slaven geweest. 

Die mentaliteit zat nog helemaal in hun DNA. Daarom laat de HEER hen een 

omweg maken. Veranderingen – ook in mentaliteit – hebben tijd nodig. En God 

neemt daar de tijd voor. Zo is God. Ook vandaag. Hij kent ons door en door. God 

kent ons hart en onze tekortkomingen. En Hij rekent ons er niet op af, maar Hij 

houdt er rekening mee. Rekening mee als het gaat om de weg die de HEER met 

ons gaat. Ons leven gaat niet altijd over gebaande wegen. Soms moeten we 

omwegen gaan. Voor ons gevoel misschien zelfs doodlopende wegen. Dat is 

zwaar en moeilijk, maar de tekst bemoedigt ons. God kent ons door en door. En 

Hij houdt daar rekening mee. 

 

Dat is echt een wonder van Gods genade. De Israëlieten stelden de HEER steeds 

teleur, maar God ging toch met hen verder. De HEER reisde met het volk mee in 

een wolkkolom en een vuurzuil. En in die wolk schijnt de zon. De zon van Gods 

genade en liefde voor zijn kinderen. God kent ons beter dan dat wij onszelf 

kennen. Hij kent onze tekortkomingen en zonden. En toch wil Hij met ons 

verdergaan. 

 

Een wolkkolom en een vuurzuil reisde met het volk mee. Ze symboliseerden Gods 

aanwezigheid. Dag en nacht was de HEER bij zijn volk. Zo leidde Hij hen naar 

Kanaän. Zo is de HEER ook vandaag onze Gids. Sterker nog: de HEER is niet alleen 

bij ons, met zijn Geest is Hij zelfs in ons. Zoals de wolkkolom en vuurzuil het volk 

leidde, zo worden wij door de Geest geleid. De Geest helpt ons om God te volgen. 

De Geest verbindt ons aan Christus. In dat geloof mogen wij de HEER volgen. Vol 

overgave en verwondering over Gods genade. Genade die ons leven verandert 

zodat wij niet meer voor onszelf, maar voor de HEER leven. Dat maakt het leven 

niet per definitie gemakkelijker. Maar in de wolken schijnt de zon. De zon van 

Gods genade. En daarom kunnen we vol vertrouwen leven. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 17:1-7   

Dinsdag: Deuteronomium 1:19-46 

Woensdag: Psalm 105   

 Donderdag:  Jesaja 4:1-6    

 Vrijdag: Markus 9:2-8 

Zaterdag: 1 Korinte 10:1-13 

   

   

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ervaar je het dat de 

HEER ook jou – omdat Hij je kent 

- wel eens omwegen laat gaan?  

• In hoeverre laat jij je daadwerke-

lijk leiden door de Geest? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat leer je van dit bijbelgedeelte 

over de HEER? 

• Wat betekent het voor jou dat 

God een God van heerlijkheid is?  

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

                                              

                                         

mailto:g.v.h@kpnmail.nl

