
 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 27 november 2022 

(08.45 uur / 10.30 uur) 

 

* 1e Adventszondag * 

 

Lezen/Tekst:  

Genesis 50:22-26 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

HET EVANGELIE SPREEKT BOEKDELEN 

 

Het Bijbelboek Genesis was hoopvol begonnen. God schiep de wereld schiep en 

alles was goed. Adam en Eva leefden op vertrouwelijke voet met de HEER in het 

paradijs. Maar toen ging het fout. Adam en Eva aten van de verboden vrucht en 

de zonde kwam in de wereld. Daarna ging het van kwaad tot erger. Daarom koos 

God Abraham uit. Israël werd het uitverkoren volk van God. Hij beloofde hen het 

land Kanaän, een land vloeiende van melk en honing. Maar van die belofte is aan 

het einde van Genesis weinig te merken. De belofte was: leven in Kanaän, maar 

het eindigt met Jozefs dood in Egypte. Zo kunnen wij Gods beloften ook wel eens 

ervaren. Hij belooft ons prachtige dingen, maar wat zien we er nu van terug? 

Maar dan is het te belangrijk om goed te kijken wat God beloofd. Hij had niet 

beloofd dat het volk Israël tijdens Jozefs leven naar Kanaän zou gaan. Het was een 

belofte voor de toekomst. Dat Jozef sterft in Egypte is dus niet strijdig met Gods 

belofte. Zo heeft God ons ook nooit beloofd dat Hij ons voor verdriet zal bewaren. 

Of dat ons niets ergs kan overkomen. Wat Hij heeft beloofd is dat Hij ons in het 

de moeiten nooit alleen zal laten, maar dat Hij ons altijd zal dragen.  

Genesis eindigt met de dood van Jozef in Egypte. Wanneer Genesis het enige 

Bijbelboek zou zijn, zou het een somber verhaal zijn. Maar gelukkig is Genesis 

niet het enige Bijbelboek. Gods verhaal is nog niet af. Er volgt nog een hele 

geschiedenis. Jozef wil begraven worden in Kanaän. Hij wist dat Gods verhaal een 

mensenleven overstijgt. God ging verder met zijn plan en uiteindelijk werd Jozef 

daadwerkelijk begraven in Kanaän. (Jozua 24:22) En ook daarna ging God 

verder met zijn reddingsplan Dwars door de zonde van zijn volk heen. Jezus werd 

geboren. Daar leven wij naar toe in de adventstijd. De eerste kaart brandt al en er 

volgen nog meer kaarsen. Als een hoopvol teken. God gaat verder tot de dag dat 

Jezus terugkomt. 

Maar kun je daar wel naar uitkijken? Als Jezus terugkomt gaan de boeken open 

en zullen onze zonden aan het licht komen. Daar zit je toch niet op te wachten? 

Het is goed om kritisch naar jezelf te kijken, maar daar moet het niet bij blijven. 

Het evangelie spreekt boekdelen: je mag naar Jezus kijken. Hij nodigt ons van 

harte uit om ons aan Hem over te geven in het geloof dat Hij onze schuld 

wegneemt. Als straks de boeken opengaan wordt alles nieuw. Daar mogen wij vol 

verwachting naar uitkijken. Tenzij je je hart gesloten hebt voor Jezus en je je niet 

wilt overgeven aan zijn beloften. Dan moet je je bekeren. En dan mag je zeker 

weten dat je vergeving ontvangt. In dat geloof en dat vertrouwen vieren wij 

advent.  

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Genesis 49:29-50:14 

Dinsdag: Genesis 50:15-21 

Woensdag: Exodus 13:17-22   

 Donderdag: Psalm 13   

 Vrijdag: Jesaja 55:1-13   

Zaterdag: Johannes 1:1-18    

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Welke rol spelen Gods beloften 

in je leven? 

• In hoeverre kijk je echt uit naar 

de tweede komst van Jezus? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat betekent de Adventstijd 

voor jou? 

• In hoeverre ervaar je dat jouw 

leven een onderdeel van Gods 

verhaal is? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                                 

                             


