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Leef in Gods naam 

in vrede en blijdschap

want God is bij je!
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GOD HEEFT NAAM GEMAAKT IN JEZUS CHRISTUS! 

 

In de bijbel hebben namen vaak een veelzeggende betekenis. Zo ook de naam 

van God: HEER (Exodus 3:13-14). HEER betekent namelijk "Ik ben", "Ik ben er 

bij", "Ik zal er zijn." Met deze naam laat God zien dat Hij een God is die op ons 

leven betrokken is. 

Nu merk je dat misschien niet altijd even sterk. Je kunt wel eens het idee hebben 

dat je gewoon je leven leidt en dat God daar min of meer buiten staat. Realiseer 

je dan dat God echt bij je is en dat Hij geïnteresseerd is in jouw leven. En met 

reden: Hij houdt namelijk van je! 

Dat zie je heel duidelijk terug in het leven van Jezus Christus. De Bijbel zegt dan 

ook dat Jezus Gods naam bekend heeft gemaakt (Joh.17:6,26). Nu kenden de 

Joden de naam van God natuurlijk wel, maar Jezus heeft met zijn optreden laten 

zien wat het betekent dat God HEER is. Jezus heeft laten zien dat God intens op 

ons betrokken is en dat Hij ons liefheeft. God is dus geen God op afstand, maar 

een God die dankzij Christus ons tot zijn kinderen heeft gemaakt. Kinderen waar 

Hij altijd vol liefde voor zorgt. Wanneer je het lastig vindt om dat te geloven, 

mag je je optrekken aan Gods naam: God is er, Hij is en zal bij je zijn! Kijk maar 

naar Jezus Christus! 

In het derde gebod verbiedt God het misbruiken van zijn naam. De HEER 

verbindt er ook een straf aan: "wie zijn naam misbruikt, laat Hij niet vrijuit 

gaan." Dat is een indringende waarschuwing: God wil dat we zijn naam met 

eerbied en ontzag gebruiken. Dit ontzag voor God zal moeten blijken in hoe wij 

leven: leven wij daadwerkelijk voor God of vloekt onze manier van leven met 

Gods wil? 

Wij mogen wij blijdschap vinden in Gods naam. Gods naam is immers vol 

redding en liefde. Maar die liefde is niet vrijblijvend. Wanneer je Gods liefde 

afwijst, kan God zich van je afkeren. En dat zou eeuwig zonde zijn want God 

heeft wat anders met je voor. Hij wil je redden en je het eeuwige leven geven. 

Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn en je kunt er van tijd tot tijd aan 

twijfelen. Maar denk dan weer aan de naam van God: Ik ben en Ik zal er zijn! O 

Naam aller namen, aan U alle eer! 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 3:1-22 

Dinsdag: Leviticus 24:10-23   

Woensdag: Psalm 8 

Donderdag: Johannes 14:1-14  

Vrijdag: Efeze 5:1-20    

Zaterdag: 1 Johannes 5:13-21  

 

 

 

     

Om over na te denken: 

 

 In hoeverre merk je ook echt dat 

God bij je is? 

 Vind je troost en blijdschap in de 

naam van God? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Is het randschrift van de Neder-

landse munten van twee Euro 

(God zij met ons) in strijd met  

het derde gebod?  

 Moet je de tv uitzetten als er in 

een film wordt gevloekt?  


