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IS DE HEER NU IN ONS MIDDEN OF NIET? 

 

Soms gebeuren er zoveel erge dingen in je leven dat je je vertwijfeld afvraagt of 

de HEER er eigenlijk wel is. Als je tegenslag na tegenslag krijgt te verwerken, kan 

dat iets met je geloof doen. Dat zie je ook bij de Israëlieten. Ze hadden al zoveel 

moeiten moeten doorstaan (doortocht door de Schelfzee, het bittere water in 

Mara en honger in de woestijn). En dan brengt de HEER hen in een pleisterplaats, 

maar dan blijkt er geen water te zijn?! Hoe dan? “Is de HEER nu in ons midden of 

niet?” (vers 7) Je kunt je de vraag wel voorstellen. Soms hoor je mooie verhalen 

van mensen die Gods nabijheid ervaren. En dat is prachtig. Maar jij hebt dat niert 

en het lijkt wel of jouw ervaring er niet mag zijn. Omdat het een teken van 

ongeloof zou zijn. De bijbel laat zien dat woestijnperioden bij het leven van een 

christen horen. En dat de HEER ze gebruikt om ons te vormen. Daarom: de vraag 

of de HEER nu in ons midden is of niet, is op zich geen gekke vraag. Maar het kan 

ook een gevaarlijke vraag zijn. 

 

De bijbel laat zien dat het leven met God een worsteling kan zijn. “God, bent U er 

wel?” kan een vraag van vertwijfeling zijn. Maar dat is in het tekstgedeelte anders. 

De Israëlieten stellen, aldus vers 2, de HEER op de proef. Ze ontkennen dat de 

HEER hen uit Egypte had bevrijd met het doel hen naar het beloofde land te 

brengen.  (vers 3) De goedheid en betrouwbaarheid van de HEER wordt ontkent. 

En dat is gevaarlijk. Je doet God tekort in zijn heiligheid. Dat kan de HEER niet 

over zijn kant laten gaan. De HEER redt de Israëlieten in het tekstgedeelte, maar 

in Numeri 14 lezen we dat zijn geduld op is. Daag de HEER niet uit zoals de 

Israëlieten in Massa en Meriba deden (Deut.6:16, Psalm 95:8)! 

 

Is de HEER nu ons midden of niet? Die vraag kan je bezighouden als je ziet wat er 

in de wereld of in je eigen leven gebeurt. Je mag dan rust vinden in het evangelie 

van Jezus Christus. De tekst verwijst al naar Hem. Mozes moet op de rots slaan en 

dat komt er water. Die rots, zegt Paulus in  1 Korinte 10:4, verwijst naar Christus. 

Christus is het vleesgeworden Woord, in Hem was God in ons midden. Jezus 

kwam om al onze pijn en ellende op zich te nemen. Daar mogen wij ons aan 

vastklampen als wij ons vertwijfeld afvragen of de HEER wel in ons midden is.  

Hij is er! Ook als wij dat wellicht niet zo ervaren. Dat is een geloofsuitspraak die 

we durven en mogen doen omdat we Jezus Christus kennen! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 15:22-27     

Dinsdag: Numeri 20:1-13     

Woensdag: Psalm 95    

 Donderdag: 1 Korinte 10:1-13 

 Vrijdag: Johannes 1:1-18   

Zaterdag: Hebreeën 3:1-19 

   

   

Om over na te denken: 

 

• Worstel jij ook wel eens met de 

vraag of de HEER in ons midden 

is? En hoe ga je daarmee om? 

• Ondanks het gemopper van de 

Israëlieten geeft de HEER wel 

water. Wat zeg dit over Hem? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wanneer wordt worstelen met 

God God op de proef stellen? 

• In hoeverre is Jezus Christus 

voor jou het antwoord op de 

vraag of de HEER in ons midden 

is? 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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