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God loven 

is een manier van leven:

leven met en leven voor God!
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LOOF GOD OM ZIJN GROTE DADEN, LOOF HEM OM CHRISTUS 

 

In Psalm 66 worden we opgeroepen om God te loven om zijn grote daden 

(vs.3,5). Iedere Israëliet dacht hierbij direct aan de schepping en aan de uittocht 

uit Egypte. Dat waren Gods grote daden, daden waarin God zijn macht en 

majesteit had laten zien. Als je aan die daden denkt, kom je onder de indruk van 

hoe God is en dan ga je Hem loven.  

Bij Gods grote daden denken wij als Nieuwtestamentische christenen vooral aan 

het werk van Jezus Christus. Aan zijn lijden en sterven en zijn opstanding uit de 

dood. Grote daden van God waarmee Hij de duivel overwon en ons tot zijn 

geliefde kinderen maakte. Als je realiseert dat jij - met al je tekortkomingen en 

zonden - een kind van God mag zijn dan ga je God loven! 

God heeft alles geschapen en Hij had grote plannen met zijn schepping: dat 

iedereen op aarde Hem zou eren. De zondeval gooide echter roet in het eten. 

God besloot via Israël de wereld te redden. Daarom bevrijdde Hij hen uit Egypte. 

Daarom zorgde Hij voor zijn volk. Dit geloof brengt de dichter tot aanbidding. 

Hij leeft niet op een eilandje verloren in de tijd, maar hij weet dat de tijd waarin 

hij leeft onderdeel is van Gods heilsgeschiedenis. Dat geldt voor ons niet 

minder: wij leven na Golgota en weten dat Jezus Gods reddingsplan een 

beslissende etappe verder heeft gebracht. En dat God verder werkt naar de 

komst van zijn Koninkrijk. De nieuwe aarde komt:  alle reden om God te loven! 

Soms is het moeilijk om God te loven. Er kan zoveel in je leven gebeurt zijn dat 

je teleurgesteld bent in God en in het leven. Dat wist de dichter ook (vs.10-12). 

We lezen dat hij zijn nood in gebed bij God bracht en dat God naar hem hoorde. 

God weigerde de dichter zijn trouw niet (vs.20). Laat je hierdoor bemoedigen: 

Gods trouw staat er garant voor dat Hij ons nooit alleen laat. Gods trouw staat 

er ook garant voor dat God alles nieuw gaat maken. Kijk maar naar Gods grote 

daden, kijk maar naar Jezus Christus! Trek je daaraan op. 

Wij kunnen God loven door te zingen en te bidden. Maar we moeten God niet 

alleen met woorden, maar ook met daden loven. God loven is een manier van 

leven. Psalm 66 vergelijkt het met een offer (vs.13): zoals een brandoffer 

helemaal verbrand werd, zo wijden wij ons helemaal aan God. Dat is God loven, 

God aanbidden. Je laten leiden en als het nodig is ook laten corrigeren door 

Christus. 

God heeft grote dingen gedaan. God gaat nog grote dingen doen. En God doet 

vandaag grote dingen: in zijn trouw draagt Hij ons. Alle reden om vol 

verwondering God te loven! 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 12:29-42 

Dinsdag: Psalm 67  

Woensdag: Psalm 105  

Donderdag: 1 Tessalonicenzen 1  

Vrijdag: Hebreeën 1:1-13  

Zaterdag: Openbaring 4:1-11  

 

   

 

 

 

Om over na te denken: 

 

 Loof je God ook in je gebeden of  

is bidden voor jou vooral vragen 

aan God? 

 Op welke manier loof je God? 

 

 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Hoe kun je elkaar stimuleren om 

God te loven? 

 In hoeverre kun je in de kerkge-

schiedenis (bv Reformatie 1517) 

Gods grote daden zien? 

 


