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DE DRIE-ENIGE GOD IS PRO LIFE 

 

God heeft het leven lief. Waarom? Omdat Hij de Schepper van het leven is. Hij 

heeft het leven bedacht en gemaakt. Reden genoeg om het leven van een ander 

niet aan te tasten. Het is als bij een kunstenaar. Wanneer iemand zijn schilderijen 

kapotmaakt, zal hij woedend worden. Zo is het met het leven ook. God heeft het 

gegeven. Hij is de Kunstenaar. Daar komt bij dat de mens naar het beeld van God 

geschapen is. Wij mensen vertegenwoordigen God op aarde. Op de één of andere 

manier lijken wij op Hem. Je kunt je onzeker voelen. “Wat stel ik – in vergelijking 

met anderen - nu voor?” Bedenk dan dat je geschapen bent naar Gods beeld. Je 

bent door God zelf bedacht. Je mag God vertegenwoordigen. Je draagt zijn 

handtekening! Dat geeft zoveel betekenis aan je leven. Daarom verbiedt God in 

het zesde gebod meer dan alleen doodslag. Hij wil dat we in alles het goede voor 

de ander zoeken. Dan leef je volgens de geest van het zesde gebod.  

Zo leven wij echter niet meer sinds de zondeval. Na de zondeval doodde Kaïn Abel 

en het ging van kwaad tot erger. De eeuwen door was er oneindig veel haat en 

geweld. Tot op de dag van vandaag. Een mensenleven is niet veel waard. God had 

het allemaal zo mooi gemaakt. Maar de mens heeft het paradijs vernietigd en het 

leven kapotgemaakt. Daarmee staan wij schuldig richting God en elkaar. God had 

het hier bij kunnen laten en ons ons aan lot kunnen overlaten. Maar dat deed Hij 

niet. Daarvoor hield en houdt Hij teveel van mensen. Daarom stuurde Hij Jezus 

naar de aarde. Jezus heeft het zesde gebod volledig vervuld. Hij had mensen 

volmaakt lief. Zelfs zijn vijanden. En dat terwijl Jezus als geen andere de zonde 

tegen het zesde gebod heeft ervaren. “Ik ben het leven” zei Hij, maar Hij werd ter 

dood veroordeeld. Zo nam Hij ons schuld weg en kon Hij ons het eeuwige leven 

geven. 

En nu mogen wij Jezus navolgen in het liefhebben van de ander. “Maar wij zijn 

zondaars,” zeggen we dan, “we kunnen de ander niet volmaakt liefhebben.” Dat 

klopt, maar daar is niet alles mee gezegd. Wij delen in de Geest van God (1 

Joh.4:13). We hebben de Geest ontvangen die ons van binnenuit veranderd. Maar 

dan moeten de Geest niet tegenwerken. Zo geeft het zesde gebod ons huiswerk: 

leef ik ten diepste voor mezelf of leef ik vanuit liefde? Laat ik de Geest zijn werk 

in mij doen? En wat voor keuzes maak ik daarvoor? 

De drie-enige God heeft het leven lief. Leef in en vanuit dat geloof! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Genesis 2:15-25 

Dinsdag: Romeinen 12:9-21 

Woensdag: Lukas 10:25-37  

 Donderdag: Matteüs 5:38-48 

 Vrijdag:  Matteüs 25:31-46  

Zaterdag: Kolossenzen 3:5-25   

 

   

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het voor je zelf-

beeld dat je naar Gods beeld bent 

geschapen? 

• Kun je het in je leven terugzien 

dat de Geest van God je leven 

vernieuwt? 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoever moet of mag je – lettende 

op het 6e gebod - gaan met het in 

leven houden van een patiënt? 

• “Laat iedereen u kennen als 

vriendelijke mensen” (Filip.4:5). 

In hoeverre kennen de mensen 

jou op deze wijze? 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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