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Wie Jezus Christus volgt,

komt nooit beschaamd uit!

 
 

 

 
Ds. Gertjan van Harten  

(g.v.h@kpnmail.nl) 

WIE BEREID IS ALLES OP TE GEVEN ZAL VAN JEZUS ALLES ONTVANGEN 

 

"Wie Mij volgt, moet zijn kruis op zich nemen" zegt Jezus in de tekst. Wij denken 

bij "kruis opnemen" aan moeiten in algemene zin, maar Jezus' hoorders dachten 

aan heel wat anders. Mensen die hun kruis op zich namen, waren veroordeelde 

criminelen die letterlijk met een kruis op hun schouder op weg gingen naar de 

executieplaats. Feitelijk zegt Jezus: "Als je Mij wilt volgen, moet je bereid zijn om 

te sterven!" 

Mensen die met een kruis op hun schouder naar de executieplaats gingen, 

werden onderweg bespot en vernederd. Denk maar aan de gang van Jezus naar 

Golgota. Ook daartoe moet je als volgeling van Jezus bereid toe zijn. Nu worden 

we niet graag bespot omdat we bij Jezus horen. De verleiding kan dan groot zijn 

om de scherpe kantjes van het evangelie af te halen en ons - uit schaamte - aan 

te passen aan de wereld.  

Als je Jezus wilt volgen, moet je jezelf verloochenen. Dat betekent dat je in plaats 

van jezelf en je eigen verlangens centraal te stellen Jezus centraal stelt. En dat je 

maar niet doet wat jezelf wilt, maar wat God wil! Dat spreekt allesbehalve voor 

zich, want in onze cultuur krijgen wij steeds te horen dat het om ons draait en 

dat we moeten doen waar wij ons goed bij voelen. Jezus vraagt echter wat 

anders van ons: laat het in je leven om Mij draaien, wees Mij gehoorzaam. 

Wie zichzelf verloochent en bereid is zijn leven te verliezen, zal zijn leven 

behouden (vers 35b). Dat is de paradox van het evangelie: wie zichzelf 

ondergeschikt maakt aan Jezus ontvangt het eeuwige leven, het leven in 

verbondenheid met God. Wie Jezus volgt, mag weten dat zijn leven in Christus 

veilig en geborgen is. 

Jezus is ons voorgegaan in het dragen van zijn kruis. In onze tekst is Hij op weg 

naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven (vers 31) Daarin mogen wij Gods 

grote liefde zien, want Jezus leed en stierf voor onze zonden, om ons te kunnen 

redden. Wij mogen ons door Jezus' liefde laten motiveren om ons in geloof aan 

Hem over te geven en Hem te volgen. Dat kan ons veel kosten - spot, hoon en 

zelfs ons leven - maar zo zullen we uiteindelijk ons leven behouden. Jezus ging 

ons voor, Hem mogen wij volgen. En wie Jezus volgt, komt in eeuwigheid niet 

beschaamd uit. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 49           

Dinsdag: Prediker 5:9-19        

Woensdag: Johannes 15:18-25  

Donderdag: 2 Timoteüs 4:1-8 

Vrijdag: 1 Petrus 2:18-25     

Zaterdag: 1 Petrus 3:13-22 

 

   

     

Om over na te denken: 

 

 Ben je bereid je kruis op je te 

nemen? 

 Hoever wil je gaan in het 

opnemen van je kruis ? 

 Realiseer je je voldoende wat 

het volgen van Jezus betekent? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 In hoeverre is het te merken dat 

we als gemeente leven als volge-

lingen van Christus? 

 Durven we bij evangelisatie te 

wijzen op de mogelijk gevolgen 

van het volgen van Jezus? 


