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Noorderlicht

Zondag 18 januari 2015
(ochtenddienst)

Lezen: Markus 1:21-28
Tekst: Markus 1:27

Wie geen rekening houdt met het
bestaan van boze geesten
is een gemakkelijke prooi voor hen

Ds. Gertjan van Harten
(g.v.h@kpnmail.nl)

ZELFS BOZE GEESTEN MOETEN JEZUS GEHOORZAMEN

In de synagoge van Kafarnaiim is een man die bezeten was van een onreine
geest. Wij denken dan snel aan iemand die raast en tiert en agressief is. Maar
daar kan hier geen sprake van zijn, Dan zou de man nooit tot de synagoge
toegelaten zijn. Bezetenheid is in de bijbel niet altijd hetzelfde als razernij. Als je
in de bijbel leest (bv Luk. 11:14; 13:11-12) zie je dat er ook over bezetenheid
gesproken wordt bij mensen die worden geplaagd door wat wij lichamelijke
kwalen of handicaps noemen.

Nu zijn niet zo gewend om ziektes met boze geesten te verbinden. Dat komt
omdat onze cultuur een gesloten wereldbeeld heeft waarin geen plaats is voor
het bovennatuurlijke. Maar de bijbel leert dat er ook nog een onzichtbare
geestenwereld is (Ef. 6:12). Boze en onreine geesten zijn uit op onze ondergang.
Om die reden vallen ze mensen aan in hun mens-zijn. Zo proberen zij het
contact tussen God en ons te verstoren en te verbreken.

Jezus kwam juist naar deze wereld om dat contact weer te herstellen. Dat
bewijst Jezus door de onreine geest uit te drijven. Zo laat Jezus zien: Hiervoor
ben Ik gekomen, om mensen te bevrijden van de vloek van de zonde.

Boze geesten vallen ons aan. Toch hoeven wij niet bang te zijn voor hen. Want
als je in Jezus gelooft, ben je door het geloof aan Hem verbonden. Dan word je
niet beheerst door boze geesten, maar door de Heilige Geest! Daarom is het
voor ons zo belangrijk om met Jezus verbonden te zijn en te blijven. We moeten
ons dan ook verre houden van occultisme bijvoorbeeld. Want daarmee nodig je
de boze geesten als het ware uit om in je leven te komen. En daar weet satan
wel raad mee...

Wat we moeten doen is de geestelijke wapenrustig ter hand nemen (Ef.6:11-
17) en ons gelovig overgeven aan Jezus Christus. De mensen in Kafarnaiim
deden dat niet. We lezen later in de evangelién dat Jezus hen het oordeel
aanzegt omdat ze zijn leer en liefde verworpen hebben. (Mat.11:21-24) Het is
een waarschuwing voor ons: ken Jezus in zijn liefde en in zijn genade. Bid God
om geloof en zijn Geest. Zo'n gebed zal God zeker verhoren. Glorie aan God!

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: 1 Samuél 16:14-23
Dinsdag: Lukas 8:26-39
Woensdag: Lukas 11:14-28
Donderdag: Handelingen 16:16-24
Vrijdag: Efeze 6:10-20

k Zaterdag: Openbaring 12:1—12/

/ Om over na te denken: \

e Is ongeloof ook een vorm van
bezetenheid?

e Voor welke boze geesten ben jij
vatbaar (bv geest van hebzucht,

K verslaving enz)? /

f Punten voor geloofsgesprek: \

e Merkjein je geloofsleven iets
van de geestelijke wereld die er
is?

e Hoe maak jij/u gebruik van de

k geestelijke wapenrusting? j




