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WEET JE HET WEL ZEKER?! 

 

Hoe kun je zeker zijn van je geloof? Dat is een belangrijke vraag. Want we kunnen 

in de kerk wel van alles beweren, maar wie zegt dat het allemaal echt waar is? 

Kun je überhaupt zeker zijn van je geloof? En wat kun je vandaag nog geloven? Er 

wordt veel gesproken over nepnieuws en dat leidt bij veel mensen tot een 

fundamentele onzekerheid. Dit kan zomaar doorwerken in ons geloofsleven.  

 

De zekerheid van ons geloof vinden we dan ook niet in onweerlegbare bewijzen. 

Die zijn er namelijk niet. De zekerheid vind je ook niet in je hart. Want vandaag 

kan je hart vol geloof zijn, terwijl je morgen door twijfels wordt geplaagd. De 

zekerheid van het geloof vind je uiteindelijk alleen in Gods beloften. In zijn belofte 

dat Hij als een goede Vader voor je zorgt en dat al je zonden vergeven zijn. In de 

belofte dat zijn Geest met ons aan het werk wil. Alleen in Gods beloften kunnen 

we geloofszekerheid vinden. 

 

Maar wie garandeert je dat die beloften betrouwbaar zijn? Want God belooft 

bijvoorbeeld wel goed voor je te zorgen, maar er kan je van alles overkomen. Is 

God dan wel echt te vertrouwen? En God belooft je door zijn Geest een nieuw 

leven te geven, maar dat nieuwe leven is ook niet altijd terug te zien. Als het gaat 

om de betrouwbaarheid van God kunnen we niet om Jezus Christus heen. Jezus 

is het bewijs dat God echt te vertrouwen is en dat God echt een God van genade 

en liefde is die zich over ons ontfermt. Als ik kijk naar wat er allemaal kan 

gebeuren in het leven en als ik mijn hart eerlijk bekijk dan kan ik niet zeker zijn 

van mijn geloof. Ik kan alleen zeker zijn als ik terugval op Gods beloften. Daar kan 

ik echt van op aan. Kijk maar naar Jezus! 

 

“Bovendien werkt de Heilige  Geest in mij de overtuiging dat ik Gods kind ben” 

zegt de Gewone Catechismus. Hoe Hij dat precies doet is een mysterie. Maar 

duidelijk is dat wanneer wij ons overgeven aan Gods beloften, de Geest in ons aan 

de slag gaat. We gaan dan begeesterd leven. Als je vruchten van de Geest in je 

leven opmerkt, mag je dat dan ook als een bewijs zien dat de Geest met je bezig 

is. Ook als je merkt dat je berouw hebt van je zonden, mag je dat zien als een teken 

dat de Geest in je werkt en dat je geloof echt is. Het is een bemoediging en het 

mag je helpen om zekerder te worden van je geloof. 

 

Hoe kun je zeker zijn van je geloof? Wat kun je nog geloven? Alleen de beloften 

van God. Daar kun je echt van op aan en be-Geest-erd door leven. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Johannes 20:24-30 

Dinsdag:  1 Korinte 1:18-31 

Woensdag: 2 Korinte 5:1-10   

 Donderdag: Romeinen 8:1-17 

 Vrijdag: Hebreeën 11:1-16 

Zaterdag: Psalm 42 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Waar zoek jij je geloofszeker-

heid? 

• In hoeverre merk je dat de Geest 

je ervan overtuigd dat je een 

kind van God bent? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre ben jij echt zeker 

van je geloof?  

• “Als je twijfelt en worstelt met 

het geloof is dat een teken dat  

de Geest met je bezig is” Wat 

vind je van deze stelling?  

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

 

                    

                                   


