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HET FEEST GAAT HOE DAN OOK DOOR! 

 

“Leven met God is een feest.” Deze stelling heb ik afgelopen week besproken met 

catechisanten. De meesten waren het er niet mee eens. “Misschien als je ouder 

bent, maar als je jong bent in ieder geval niet.” Nu bedoel ik met feest niet dat je 

vooroploopt in de polonaise. Daarvoor kan er teveel in je leven zijn gebeurd. Maar 

dat neemt niet weg dat het leven met God te maken heeft met blijdschap. Jezus 

vergelijkt het Koninkrijk met een koning die mensen uitnodigt voor een 

bruiloftsmaal. Leven met God is een feest omdat Gods liefde naar ons uitgaat. God 

wil onze zonden vergeven en ons zijn Geest geven. Hoe blij zijn wij daarmee? En 

zien de jongeren die blijdschap ook echt terug bij de ouderen? 

De koning stuurt zijn dienaren op pad om de mensen uit te nodigen voor het 

feestmaal. Maar tot twee keer toe geven die aan geen interesse te hebben. Dat kan 

dus: dat je de uitnodiging om in Gods Koninkrijk te komen niet aanneemt. Dat 

kun je heel bewust doen zoals de genodigden uit vers 6. Zij doden de dienaren 

van de koning. Je kunt boos worden als het om geloof in Christus gaat en je er echt 

tegen verzetten. Maar het kan ook gematigder. Zoals de genodigden uit vers 5. 

Zij negeerden de dienaren. Dan gaat de boodschap van het evangelie je ene oor in 

je andere oor weet uit. Je haalt je schouders er voor op. God wil ons niet met bruut 

geweld in zijn Koninkrijk brengen. Hij nodigt ons hartelijk en liefdevol uit. Maar 

je kunt er feestelijk voor bedanken. 

Uiteindelijk worden de mensen aan de toegangswegen van de stad uitgenodigd.  

Dat waren de bedelaars en de tollenaars. Zij mogen op het feest komen. Maar dan 

blijkt er een gast zonder bruiloftskleed te zijn. De man had zijn oude kleren nog 

aan. Hij wilde vasthouden aan zijn oude leven. Hij wilde wel vergeving van zijn 

zonden, maar geen nieuw leven leiden. Het evangelie is veel meer dan alleen 

vergeving van zonden. God wil de zonden in ons leven aanpakken en ons door 

zijn Geest veranderen. De man zonder feestkleed wilde dat niet. Het evangelie 

mocht niet ten koste van zijn feestje gaan. De gelijkenis waarschuwt dat er dan 

geen plek voor je is in Gods Koninkrijk. 

“Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.” Zo eindigt de 

gelijkenis. Jezus waarschuwt niet om ons onzeker te maken, maar om ons naar 

Hem toe te lokken. Jezus wil ons in zijn koninkrijk hebben en feest met ons vieren. 

Want dat feest gaat hoe dan ook door. Veel mensen slaan de uitnodiging af, maar 

de  bruiloftsmaal wordt niet gecanceld. God gaat door met plan, zijn Koninkrijk 

komt en Hij blijft mensen uitnodigen. En het bleef nog lang onrustig…. Heel lang…  

Eeuwig. Want Gods eeuwige Koninkrijk komt. Eeuwig feest! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Zacharia 3:1-5 

Dinsdag: Lukas 14:16-24 

Woensdag: Efeze 1:1-14 

 Donderdag: Kolossenzen 3:12-25   

 Vrijdag: 2 Petrus 1:1-11   

Zaterdag: Jakobus 2:14-26  

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ervaar je het leven 

met God als een feest, als een 

zaak van blijdschap? 

• In hoeverre is Jezus niet allen je 

Redder, maar ook de Heer van je 

leven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Kweekt Jezus met deze gelijke-

nis geen angstgeloof? 

• “Velen zijn geroepen, maar 

slechts weinigen uitverkoren.” 

Wat roept deze tekst bij je op? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

 

                           

                               


