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ADVENT: DE KONING KOMT! 

 

Psalm 2 had vandaag geschreven kunnen zijn. Er wordt gesproken over het 

“woeden van de volken” en het “rumoer van de naties”(vers 1). Er is onder de 

volken veel onrust. Denk alleen maar aan de gespannen situatie rondom Noord-

Korea en aan de toestand in het Midden-Oosten. De wereld staat in brand. Dat 

was in de tijd van Psalm 2 niet anders. Israël was een speelbal van de 

wereldmachten. Daarom had God zijn volk een koning gegeven die het volk 

moest beschermen tegen de vijanden en recht moest spreken. 

Hoewel Israël een paar goede koningen heeft gehad (bv Salomo) faalden de 

meeste koningen. In plaats van voor het volk te zorgen, gingen ze het volk voor 

in het zondigen. In de loop van de eeuwen werd het de Joden dan ook steeds 

duidelijker dat Psalm 2 spreekt over een Gezalfde (Messias, Christus!) die nog 

moet komen. Daar keek men reikhalzend naar uit. Vanuit het Nieuwe Testament 

weten we dat Jezus de beloofde koning is.  

Israël werd meer dan eens aangevallen door vijandige volken. Omdat de 

Gezalfde van de HEER werd aangevallen, werd daarmee de HEER zelf 

aangevallen. Maar God lacht erom: verzet tegen Hem is vruchteloos. God is niet 

tegen te houden. Hij gaat door met zijn plan om de wereld te redden. Hij gaat 

daarmee door tot de dag van de wederkomst. 

Nu bestaat het gevaar dat we Jezus opsluiten in het verleden (Hij kwam om te 

sterven voor onze zonden) en in de toekomst (straks komt Hij terug). Maar dan 

vergeten we dat Jezus vandaag ook in ons leven wil komen. Hij wil ons leven 

diepgaand beïnvloeden door ons leven op te nemen in zijn plan met deze 

wereld. En dat geeft dynamiek en zin aan ons leven. We leven niet voor ons 

eigen genot, maar ons leven staat in het licht van Gods koninkrijk.  Als je dat 

ziet, ga je je gedrag daar op aanpassen. Dan wil je meer en meer op Jezus lijken 

en leven zoals Hij deed. Dan ben je mild en vergevingsgezind. Dan wil je de 

ander niet de oren wassen, maar de voeten. 

De wereld staat in brand. Er is veel onrecht. Gelukkig mogen wij uitkijken naar 

de tweede komst van Jezus. Dan gaat Hij alles nieuw maken. Al het verzet tegen 

God zal dan voorgoed stoppen. Jezus gaat dan al het onrecht recht zetten. Tot 

die tijd mogen wij schuilen bij de Gezalfde, schuilen bij Jezus Christus! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 21   

Dinsdag: Handelingen 13:26-33   

Woensdag: Hebreeën 5:1-10  

Donderdag: Openbaring 2:18-29 

Vrijdag: Openbaring 12:1-12   

Zaterdag: Openbaring 19:11-21   

 

   

 

 

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het voor je dat je 

mag schuilen bij de Koning? 

• Als je deze psalm leest: word je 

dan niet bang voor de Koning  

(zie bv vers 5,12)? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre herken je het dat wij 

Jezus zomaar opsluiten in het 

verleden en/of in het heden? 

• Wat betekent het voor ons dat  

God ons leven op wil nemen in  

zijn plan? 


