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Lezen: 1 Samuël 16:1-13 

Tekst: 1 Samuël 16:7 

 

 

Het evangelie beperkt zich niet 

tot vergeving van zonden,

het laat ons ook zonden opruimen!

 
 

 

Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

GOD BEOORDEELT MENSEN OP BASIS VAN HUN HART 

 

Samuël krijgt van de HEER de opdracht één van de zonen van Isaï te zalven tot 

koning van Israël. De HEER had namelijk Saul verworpen als koning. Zodra 

Samuël Eliab, de oudste zoon van Isaï, ziet denkt hij: dit is de nieuwe koning. 

Maar God zegt dat dit niet het geval is. Voor mensen mag het uiterlijk bepalend 

zijn, God laat zich daar niet door imponeren: Hij kijkt naar het hart. 

Het hart is de plek waar de mens plannen maakt en alles overweegt. En dit 

wordt vervolgens zichtbaar in zijn daden. Als het hart niet goed is dan blijkt dat 

uit iemands levenswandel. Net als bij Saul: dat zijn hart niet goed was,  werd 

duidelijk in zijn ongehoorzaamheid aan de HEER. 

Samuël moet David zalven, de jongste zoon van Isaï die niet eens was 

uitgenodigd voor de offermaaltijd. David telde niet mee bij de volwassenen. 

Maar de HEER zegt dat David de nieuwe koning moet worden. Hij was dan wel 

jong en niet imponerend, maar hij had een zuiver hart (Psalm 78:72).  

Toch zondigde ook David. Denk bv maar aan zijn zonde met Bathseba. Het punt 

is echter dat David berouw had van zijn zonden. Hij smeekte de HEER om 

vergeving. En dat is wat de HEER wil zien: een gebroken hart. Wij kunnen wel 

eens te gemakkelijk over de zonden denken. Dan denken we: ze zijn toch 

vergeven. Maar zonden worden niet zomaar vergeven. Wij moeten berouw 

hebben. We moeten de zonden in ons hart niet toedekken, maar voor God 

belijden en er mee breken. Dan vergeeft God ons dankzij Jezus Christus al onze 

zonden. 

En daar ging het God in de tijd van David al om: om die redding, om de 

voortgang van zijn verlossingsplan. David was een belangrijke schakel in dit 

plan dat nog steeds door loopt en pas is voltooid na de wederkomst van Jezus. 

Wij mogen ons leven in het licht van dat plan zien. Dat betekent dat wij 

geroepen zijn mee te werken aan de komst van Gods Koninkrijk door in het hier 

en nu te leven als burgers van Gods Koninkrijk. Niet om onze redding te 

verdienen, maar omdat we gered zijn dankzij de grote Zoon van David! Wij 

ontvangen Gods vrede en zegen om vervolgens andere mensen tot zegen te zijn. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 26       

Dinsdag: Psalm 51   

Woensdag: Micha 5:1-4      

Donderdag: Lukas 1:26-38        

Vrijdag:  1 Korinte 1:18-31  

Zaterdag: Openbaring 22:6-17         

 

     

Om over na te denken: 

 

 Is er een duidelijke zonde in je  

leven waarmee je moet breken? 

 Heb je daadwerkelijke berouw 

over je zonden? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Sporen wij elkaar voldoende  

aan om te leven als kinderen  

van God? 

 Er wordt veel gesproken en ge-

discussieerd over de opvang  

van vluchtelingen. In hoeverre 

 laat je je daarbij leiden door het 

evangelie? 


