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DE RODE LOPER GAAT UIT! 

“Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer” zingen de mensen 

wanneer Jezus Jeruzalem nadert om daar het Pascha te vieren. De mensen zijn 

uitgelaten. Ze zien Jezus als de beloofde koning die Israël zal bevrijden. Nu Jezus 

naar Jeruzalem gaat zijn hun verwachtingen hooggespannen. 

Ook wij kunnen blij zijn omdat we hoge verwachtingen van Jezus hebben. Wij 

kunnen bijvoorbeeld denken dat Jezus ervoor zorgt dat wij goed in ons vel 

zitten. Wij geloven toch in Jezus? Het klinkt misschien een beetje gek, maar dan 

verwachten we daar wel iets voor terug. Als wij geloven in Jezus, kan er geen 

ruimte zijn voor teleurstellingen en tegenslagen. 

Als de mensen beter hadden geluisterd en gekeken, hadden ze geweten dat hun 

verwachtingen niet reëel waren. Jezus komt weliswaar als koning, Hij vervult de 

profetie van Zacharia 9, maar Hij is een bijzondere koning. Hij rijdt op een ezel 

en ezels waren totaal ongeschikt voor de strijd. Zo laat Jezus zien: Ik ben niet 

gekomen om de Romeinen te verjagen. Jullie verwachting klopt niet. 

Ook wij kunnen verkeerde verwachtingen van Jezus hebben. Wanneer onze 

verwachtingen niet waar worden gemaakt, kan dat ten koste gaan van ons 

geloof. Wanneer je merkt dat tegenslagen je geloof onder druk zetten moet je je 

afvragen of je wel goede verwachtingen hebt. Heb je wel scherp wie Jezus is? 

Jezus is een andere koning dan men dacht. Hij ging niet naar Jeruzalem om de 

Romeinen te bestrijden, maar om zijn leven te geven. Hij kwam niet om aan 

menselijke verwachtingen te voldoen, maar om Gods agenda uit te voeren. In 

het Oude Testament lezen we al dat het gaat om (de komst van) Gods 

koninkrijk. Gods agenda is niet beperkt tot Israël, maar omvat de hele wereld. 

(Zacharia 9:9) Dat is het doel van de wereldgeschiedenis. Het gaat in het leven 

niet om mijn welzijn en mijn comfort, maar om de komst van Gods koninkrijk. 

Als je dat gelooft pas je je verwachtingen daarop aan. Jezus zegt in Johannes 

16:33 dat de gelovigen het zwaar te verduren zullen krijgen in de wereld. Maar 

we mogen moed houden, zegt Jezus daar, ”want Ik heb de wereld overwonnen.” 

“Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer” zingen de mensen. 

Maar omdat Jezus niet aan de verwachtingen voldoet, klinkt er vijf dagen later 

“kruisig Hem”. Voor ons bestaat dat gevaar ook. Dat we enthousiast psalmen en 

liederen zingen, maar teleurgesteld afhaken wanneer Jezus niet aan onze 

verwachtingen voldoet. Daarom is het belangrijk om goed te beseffen wie Jezus 

is. De tekst laat zien dat Hij nederig is en kwam om te dienen om op die manier 

Gods koninkrijk te brengen en ons tot burgers van dat rijk te maken. Hosanna! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 24  

Dinsdag: Psalm 72  

Woensdag: Psalm 118:1-29  

Donderdag: Jesaja 53:1-12 

Vrijdag: Jesaja 62:1-12   

Zaterdag: Jeremia 23:1-8  

 

 

 

 

 

   

5 stellingen: 

 

1. Wat verwacht jij van Jezus? 

2. Zijn die verwachtingen terecht? 

Wat mogen en kunnen wij van 

Jezus verwachten? 

3. Omdat Jezus een koning is die 

zachtmoedig is, zijn christenen 

ook zachtmoedig. 

4. Wil jij nederig zijn? En waar 

blijk dat uit? 

5. De mensen roepen enthousiast 

“Hosanna” vanuit verkeerde 

verwachtingen. Hiervan leren 

we dat niet alle geestdrift van 

de Geest is. 

6. Het kruis is onlosmakelijk 

verbonden met het koninkrijk 

van God.  


