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DE SLEUTEL VAN GODS KONINKRIJK… 

 

Wat kunnen wij verlangen naar het einde van de Coronacrisis. We kijken er 

reikhalzend naar uit. Zo keken de Joden in de tijd van Johannes de Doper vol 

verlangen uit naar de komst van Gods koninkrijk. De profeten hadden hier keer 

op keer over gesproken: er komt een volmaakt koninkrijk, een rijk van vrede en 

recht, een eeuwigdurend rijk met de HEER zelf als koning. “Dit koninkrijk is nabij” 

zegt Johannes de Doper. Maar was dit niet in strijd met de feiten? De Romeinen 

waren de baas in Israël, de Joden hadden niets te vertellen. Bovendien woonden 

veel Joden buiten de grenzen van het beloofde land. Het koninkrijk van de hemel 

leek daardoor verder weg dan ooit! Zo is het vaak met Gods beloften: `ze lijken 

haaks te staan op de feiten. 

En toch mag Johannes de Doper namens de HEER zeggen dat het koninkrijk nabij 

is. Want Jezus, de beloofde Messias, staat op het punt om zijn taak op zich te 

nemen. Om als een lam de zonden van de wereld weg te dragen. In Jezus is Gods 

koninkrijk begonnen. Het koninkrijk is niet altijd zichtbaar. Wij zien meer 

onrecht dan recht, meer chaos dan harmonie. Het volmaakte koninkrijk komt pas 

na de wederkomst. Maar God is vandaag druk bezig om die wederkomst voor te 

bereiden. Het werk van Jezus is een beslissende stap op weg naar de voltooiing 

van Gods plan. 

Johannes de Doper roept op tot bekering. Als je niet bekeerd bent, kun je niet in 

Gods koninkrijk komen. Dat was wel even slikken voor de vrome Farizeeën en 

Sadduceeën: zij hoorden toch bij Gods uitverkoren volk?! Hen kon toch niets 

gebeuren? Johannes de Doper laat er geen misverstand over bestaan: wie niet 

bekeerd is, heeft geen deel aan Gods koninkrijk. Alle reden om dus eerlijk in de 

spiegel te kijken: hoe is dat bij mij? Op welk gebied moet ik mij bekeren? 

Dit wil niet zeggen dat het evangelie voorwaardelijk is. Alsof wijzelf de sleutel zijn 

tot Gods koninkrijk. Jezus is de sleutel tot het koninkrijk. Bekeren betekent niet: 

zelf de zonden uit je leven wegdoen. Dat kunnen we ook niet. Bekeren is: je 

zonden belijden en bij Christus brengen, je door Hem laten schoonwassen en zijn 

Geest in je laten werken. En zo wordt het evangelie echt een bevrijdende en blijde 

boodschap. Johannes de Doper was een boeteprediker. Maar zijn boodschap was 

niet somber! Jesaja noemt hem een “vreugdebode” (Jes.40:9) Gods volmaakte 

wereld komt en dankzij Jezus Christus mogen wij daar deel aan hebben. “Komt 

tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Matteüs 3:13-17  

Dinsdag: Jesaja 40:1-11 

Woensdag: Jesaja 58:14-21  

Donderdag: Romeinen 6:1-14 

Vrijdag: 2 Petrus 3:1-18 

Zaterdag: Johannes 10:1-15 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Ben jij bekeerd? Zijn er vruchten 

van geloof (vers 8) in jouw leven 

te zien? 

• Hoe voorkom je dat een oproep 

tot bekering leidt tot wetticisme  

of moralisme? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• De Joden keken vol verlangen uit 

naar de komst van Gods 

koninkrijk. Welke rol speelt het 

koninkrijk in ons geloofsleven? 

• Hoe doe je dat: je bekeren? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 


