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ALS GOD ONS OPZOEKT… 

 

Sefanja 1 is een heftig hoofdstuk. De profeet zegt namens de HEER Jeruzalem het 

oordeel aan. Toch wil ik geen donderpreek houden. Je moet namelijk de bijbel in 

het licht van het evangelie lezen. Als je dat niet doet dan is het alsof je een 

detective halverwege weglegt. Dan weet je niet wie de moordenaar is. Dan mis je 

de clou. En de clou van de bijbel is het evangelie van Jezus Christus. 

Sefanja profeteerde in de tijd van koning Josia (vers 1). Deze koning brak met de 

afgodendienst van zijn vader Amon. Toch is Gods oordeel over Jeruzalem 

onvermijdelijk. De HEER gaat Jeruzalem met lampen doorzoeken. Er is voor de 

inwoners geen ontkomen aan. Het laat zien hoe zwaar God aan zonden tilt. Nu 

was het niet zo dat de Judeeërs niet geloofden dat God bestond. Ze knielden zelfs 

voor de HEER (vers 5). Maar ze rekenden verder niet met God: “de HEER doet 

geen goed en geen kwaad”. Het is praktisch atheïsme. Dat bedreigt ons ook. We 

geloven best dat God er is. We gaan misschien ook wel naar de kerk en we bidden. 

Maar verder speelt God geen enkele rol in ons leven. Waarom zouden we? Hij 

doet toch geen goed en geen kwaad. Sefanja laat zien dat God dit niet verdragen 

kan. Dan komt Hij met zijn oordeel. We mogen daarin in de kerk dus niet over 

zwijgen. De gedachte dat de HEER niet oordeelt is niet bijbels. 

Maar dit is niet het hele verhaal. Het verhaal van Gods reddingsplan gaat namelijk 

verder. De HEER  stuurde zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde. Gods oordeel 

over onze zonden kwam op Hem terecht. Jezus stierf in onze plaats een helse 

dood. Goud en zilver kunnen ons niet redden van Gods oordeel (vers 18). Maar 

we zijn gered door Jezus’ bloed. God zoekt ons in Jezus op. Niet om ons te 

vernietigen, maar om ons te redden. Daarom geen donderpreek. Niet omdat ik de 

scherpe kantjes van de bijbel af wil halen, maar omdat in Jezus Gods genade en 

liefde schittert. 

God zoekt ons op. Laat je daarom vinden door Jezus. Verstop je niet voor Hem. 

Kom naar de kerk, want daar wil God je doordringen van het evangelie van zijn 

liefde en genade. Lees de bijbel. Niet als een instruktieboek waarin staat hoe je 

moet leven. Maar hoor in de bijbel Gods lokkende stem die je naar Jezus wil 

brengen. Het gaat altijd weer om Hem. Hij staat centraal in de bijbel en in de kerk. 

Daarom geen donderpreek over Sefanja 1, maar volop evangelie. Als God ons 

opzoekt lopen wij tegen de lamp. Maar Jezus is het licht. Laat je daarom vinden! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Sefanja 2:1-15   

Dinsdag: Sefanja 3:1-20   

Woensdag: 2 Koningen 22:1-20   

 Donderdag: 2 Koningen 23:1-30  

 Vrijdag: Johannes 8:12-20   

Zaterdag: 1 Petrus 1:13-21  

   

   

Om over na te denken: 

 

• “De HEER doet geen goed en Hij 

doet geen kwaad” (vers 12) 

Herken je iets van deze houding 

in je eigen leven?  

• Welke rol speelt God in jouw 

leven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat doet het met je als je Sefanja 

1 leest? 

• Als je Sefanja 1 niet in het licht 

van het evangelie leest, krijg je 

een hele andere boodschap. Ben 

je het met deze stelling eens?  

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 
Podcast gemaakt. Zoeken op 
iTunes, Soundcloud of Spotify 
naar: Preekkast. 
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