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WAAR ZOEK JE HET? 

 

Een groepje vrouwen is vroeg in de ochtend naar Jezus’ graf gegaan. Ze willen het 

lichaam van Jezus balsemen. Ze zijn verdrietig en teleurgesteld. De vrouwen 

hadden veel van Jezus verwacht. Hij zou ervoor zorgen dat er een nieuwe tijd zou 

aanbreken voor Israël. Maar hoe anders was het gelopen? Jezus was gedood en 

zijn lichaam was begraven. Alle hoop was vervlogen. Hoe moest het nu verder? 

Dat is een wezenlijke vraag: hoe moet je verder als je teleurgesteld bent in het 

geloof? Als het anders gaat dan je had verwacht. Als je geen genezing krijgt bij 

ziekte of als je huwelijk op de klippen loopt?  

Je kunt dan verbitterd raken. Je kunt ook afstand nemen van God en het geloof 

laten voor wat het is. Dan ga je voor andere dingen leven. Voor je werk of je gezin. 

Dan ga je proberen het maximale uit het leven te halen. En dan kun je schijnbaar 

een mooi leven leiden. Maar dan leef je wel los van God. En dat wil de HEER niet. 

Dan zoek je het op de verkeerde plek. Net als de vrouwen die Jezus zochten in het 

graf. “Waarom zoeken jullie de levende onder de doden?” vragen de engelen aan 

de vrouwen. Met andere woorden: jullie zoeken op de verkeerde plek. Jezus is 

niet in het graf: Hij is opgestaan! 

Dit is sensationeel. Want als het waar is wat de engelen zeggen betekent dit dat 

de dood is overwonnen. Dan is het dus niet over en uit na onze dood. De dood is 

volgens de bijbel een straf op de zonde. Geen mens ontkomt aan de dood. Je kunt 

nog zo gezond en sterk zijn: er komt een moment dat je je laatste adem uitblaast. 

Maar Jezus is opgestaan de dood is overwonnen! De straf op onze zonden is 

verdwenen. Er is eeuwig leven. 

Maar nu even een pas op de plaats: de dood is overwonnen? Daar is toch niet veel 

van te merken?! We moeten steeds weer geliefden begraven. Daar heeft Jezus’ 

opstanding niets aan veranderd. Reden te meer om het je steeds weer te 

realiseren: Jezus is opgestaan! Dit houdt een geweldige belofte in: er is eeuwig 

leven. En daaraan gekoppeld hebben we de belofte dat wij mogen delen in de 

opstanding. Alles wordt nieuw: wij krijgen een nieuw lichaam en mogen voor 

eeuwig wonen op de nieuwe aarde.  

Je kunt teleurgesteld zijn in het leven. Moedeloos worden van alle ellende ver weg 

of in je eigen leven. Waar moet je het dan zoeken? Je kunt het zomaar op een 

verkeerde plek zoeken. Zoek het bij de opgestane Heer. Leef in het geloof dat 

Jezus leeft!  

 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Genesis 3:1-24 

Dinsdag: Psalm 16   

Woensdag: Matteüs 28:1-15   

 Donderdag: 1 Korinte 15:1-11   

 Vrijdag: Kolossenzen 2:6-3:4   

Zaterdag: Openbaring 21:1-8 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Waar zoek jij het als het gaat om 

de zingeving van je leven? 

• In hoeverre hebben moeiten en 

zorgen een negatieve invloed op 

jouw geloofsleven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Vind je het moeilijk om te ge-

loven dat Jezus is opgestaan uit 

de dood? 

• Wat betekent het voor je doen en 

laten in het leven van alledag dat 

je eens zult opstaan uit de dood? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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