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LEVEN VAN GENADE 

 

Leven van genade. Is dat nu echt aantrekkelijk? Doet het niet denken aan twee 

vechtende kinderen op het schoolplein? De één heeft de ander in de houdgreep 

en wil pas lot laten als de ander om genade vraagt. Dat is vernederend. Is het in 

het geloof ook niet zo? Van nature staan we bloot aan Gods toorn (Efeze 2:3), 

zonder Gods genade redden we het niet. Is dat niet een deprimerende 

boodschap? Moet er in de kerk altijd op de zonden van de mens gewezen worden? 

Dat is toch niet goed voor je psychisch welbevinden? Alsof wij nergens voor 

deugen. Zo voedt je je kinderen toch ook niet op? Als je steeds tegen hen zegt “je 

bent niet goed genoeg” dan is dat toch een vorm van psychische 

kindermishandeling? Is het in de kerk steeds maar benadrukken dat we van 

genade leven niet genadeloos? 

 

Dat gevaar bestaat inderdaad. Als de kern van de verkondiging is dat wij van 

nature bloot staan aan Gods toorn dan is dat inderdaad genadeloos. Dat leidt ook 

alleen maar tot angst voor God. Dat is ook geen evangelie. Het moet in de kerk 

daarom niet over zonden gaan, maar over de bevrijding van zonden. Om het feit 

dat wij om Christus’ wil aangenomen zijn tot Gods kinderen! We hebben het aan 

de Zoon van God te danken dat wij kinderen zijn van God. Zondag 13 zegt dat 

Christus de “eeuwige en natuurlijke Zoon van God is”. Hij is er altijd geweest en 

zal er altijd zijn. Hij deelt in de goddelijke natuur. Jezus is zelf God. En dankzij 

Hem zijn wij tot Gods geliefde kinderen aangenomen. Het evangelie zegt niet dat 

je niets voorstelt en ook nooit iets zult voorstellen. Het evangelie zegt dat jij 

weliswaar van nature onder Gods toorn ligt, maar dat je dankzij Jezus een geliefd 

kind van God mag zijn! Je leeft van genade. 

 

Als aangenomen kinderen van God delen wij in de erfenis die Jezus voor ons 

verdiend heeft. Dan kun je denken aan de vergeving en aan het eeuwige leven. 

Maar wij delen ook in het lijden van Christus (Rom. 8:17). Kinderen van God 

moeten bereid zijn om te lijden omwille van het evangelie. Dat vraagt 

zelfverloochening. En die kunnen wij alleen opbrengen als wij zien wat Jezus 

allemaal voor ons heeft gedaan. Wij mogen onze legen handen vol vertrouwen 

uitstrekken naar Christus om ze te laten vullen met alles wat Hij voor ons heeft 

verdiend. Wij leven van genadebrood. Pak het met beide handen aan. En proef 

Gods goedheid! 

  

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 2   

Dinsdag: Romeinen 8:1-17   

Woensdag: Efeze 2:1-10  

 Donderdag: Galaten 4:1-11    

 Vrijdag: Hebreeën 2:5-18  

Zaterdag: 1 Johannes 5:1-12 

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• Wat doet het met je als de bijbel 

zegt dat je van nature blootstaat 

aan Gods toorn? 

• Geloof je dat ook jij om Christus’ 

wil tot Gods kind bent aange-

nomen? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre ben je geraakt door 

Gods genade? 

• Wij leven van genade. Wat 

betekent dat voor hoe je met 

andere mensen omgaat? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

                                         

                                           



 


