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AAN TAFEL?!  

 

“Voor wie is het avondmaal van de Heer ingesteld?” vraagt Zondag 30. Is dat geen 

vreemde vraag? God stelt toch geen voorwaarden aan ons? We mogen toch bij 

God komen zoals wij zijn? Inderdaad: je mag bij God komen zoals je bent. Sterker 

nog: je moet komen zoals je bent. Maar dan moet je wel weten hoe je bent. Niet in 

eigen ogen, maar in Gods ogen. Je bent volgens de bijbel geschapen om vanuit 

liefde te leven. Om God te dienen en het goede voor elkaar te zoeken. En als je dat 

niet doet, mis je je doel. Of om het bijbels te zeggen: dan ben je een zondaar. Dat 

vinden wij misschien niet zo erg. “Niemand is volmaakt,” zeggen we dan, “en wij 

doen toch ons best?!” Maar de bijbel zegt dat zondaars niet kunnen bestaan voor 

God! Als je dat beseft dan krijg je een afkeer van jezelf vanwege je zonden. Als we 

avondmaal vieren moeten we beseffen dat we genadebrood eten. Het is een 

wonder dat we aan tafel mogen komen. En hoe meer je dat beseft, hoe meer je 

ook beseft dat er een geen beter voedsel is dan genadebrood. 

 

Want dat genadebrood is Jezus zelf! Wij krijgen Hem geestelijk te eten en te 

drinken. Wij krijgen alles wat Jezus voor ons heeft verdiend. Vergeving van 

zonden, versterking van ons geloof en een nieuw leven. Het genadebrood is het 

beste voedsel dat je je kunt bedenken. Als je het hebt over zonden zonder het 

daarbij over het verlossingswerk van Jezus te hebben, duw je mensen in de put. 

Dat is niet de sfeer van het evangelie. Het evangelie gaat over bevrijding van 

zonden en over leven vanuit de Geest. Het maakt het leven licht. Wij kunnen en 

hoeven onszelf niet te redden. Jezus heeft het voor ons gedaan! 

 

Wil je het genadebrood eten? Zondag 30 zegt dat huichelaars en mensen die zich 

niet willen bekeren niets aan het avondmaal te zoeken hebben. Zij beledigen God 

want ze ontvangen Jezus, maar ze duwen Hem feitelijk tegelijk weg. Dan roep je 

Gods oordeel over je af.  Het avondmaal is voor mensen die genadebrood willen 

eten. Voor mensen die weten dat ze Jezus nodig hebben. Voor mensen die 

worstelen met het geloof en hun geloof willen versterken.  

 

Aan tafel?! God geeft ons genadebrood. Beter voedsel ik er niet. Je mag het uit 

Gods hand aannemen! 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Matteüs 7:13-23 

Dinsdag: Matteüs 22:1-14 

Woensdag: Romeinen 6:1-23  

 Donderdag: 1 Korinte 10:23-11:1  

 Vrijdag: 1 Korinte 11:17-34  

Zaterdag: Kolossenzen 3:5-25   

 

   

Om over na te denken: 

 

• Wat roept vraag en antwoord 81 

bij je op? 

• In hoeverre heb je vanwege je 

zonden een afkeer van jezelf? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Vind je dat ook kinderen – die 

geen belijdenis hebben gedaan – 

avondmaal mogen vieren? 

• In hoeverre wordt je geloof 

versterkt als je avondmaal viert? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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