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DE GEEST ZET ONS IN VUUR EN VLAM 

 

“Laat je enthousiasme niet bekoelen” zegt Paulus in de tekst. En dat zegt hij niet 

zonder reden. Er kunnen namelijk allerlei oorzaken zijn waardoor je 

geloofsenthousiasme minder wordt of zelfs helemaal verdwijnt. Dat kan 

bijvoorbeeld komen door tegenslagen in je leven waardoor je teleurgesteld 

raakt in God. Het kan ook gebeuren dat je gewoon minder bezig bent met het 

geloof waardoor het enthousiasme langzaam maar zeker verdwijnt. 

Om dat te voorkomen, zegt Paulus, moet je je laten aanvuren door de Geest. Je 

moet je hart voor Hem openen zodat de Geest in je kan werken en je de Heer 

gaat dienen. Daarvoor is de Geest ook uitgestort: om mensen tot geloof in 

Christus te brengen en om hen te veranderen in mensen die gaan leven tot Gods 

eer. Paulus schrijft in vers 2 dat onze gezindheid vernieuwd moet worden. Wij 

moeten van binnenuit veranderen en als het ware een geestelijke metamorfose 

ondergaan. Dan gaan we leven zoals God het graag ziet (zie vers 13-21). Dan 

leven wij als slaven van Jezus Christus. 

Maar is dat wel aantrekkelijk: slaaf van Jezus zijn? Is het niet veel 

aantrekkelijker om vrij te zijn? Om je eigen leven te bepalen? Niet als je beseft 

dat Jezus een bijzondere Heer is. Niet een Heer die ons wil knechten, maar een 

Heer die ons wil dienen! Jezus wil ons niet uitbuiten, maar juist voor eeuwig 

gelukkig maken. En als je dat laat doordringen – dat God van ons houdt en dat er 

een eeuwig volmaakte toekomst op ons wacht – dan geeft dat een enorme 

vreugde in je leven. Dan kun je leven in hoop (vers 12). En dan kan er van alles 

gebeuren: dan kun je ziek worden of worstelen met hoe je bent, maar dan krijg 

je kracht om vol moed verder te gaan. Want je hebt een geweldig vooruitzicht. 

Dan kun je vol enthousiasme de Heer dienen. 

In de kerk mogen wij elkaar daarbij helpen want we vormen samen één lichaam 

(vers 4). We mogen elkaar tot hand en voet zijn. Daarvoor is het nodig om jezelf 

te verloochenen (vers 3) en elkaar in liefde te aanvaarden. Alleen dan kun je 

elkaar vasthouden, ook in tijden dat er voor je gevoel veel te veel of juist veel te 

weinig verandert in de kerk. Het gaat in de kerk om de Heer en niet om onze 

eigen voorkeuren. 

Als het vuur dreigt te doven, moet je de Geest laten werken. Hij verandert je 

leven door je hoop te geven. Zo wordt de gemeente opgebouwd. Het is 

Pinksteren geweest: de Geest zet ons in vuur en vlam!  

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Ezechiël 37:1-14 

Dinsdag: Joël 3:1-5   

Woensdag: Johannes 14:1-14   

Donderdag: Johannes 14:15-31  

Vrijdag: Handelingen 2:1-13   

Zaterdag: Handelingen 2:14-36   

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Laat jij je in vuur en vlam zetten 

door de Geest? En waar blijkt dat 

uit?  

• Wat moet er in jouw leven 

veranderen om meer en meer op 

Christus te lijken?  

 

 

 

Vragen voor geloofsgesprek: 

 

• Kijk naar wat Paulus schrijft in 

vers 13-21. Wat zie je hiervan 

terug in jouw leven? 

• Vandaag hebben acht jongeren 

belijdenis gedaan. Op welke 

manier kunt u/kun jij deze 

jongeren tot een hand en een  

voet zijn? 
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