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VROLIJK ZINGEN WIJ VOOR DE HEER! 

 

“Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden.” (vers 

2) Prachtig! Maar als je de psalm verder leest, is het toch even slikken. Want waar 

bestaan die wonderdaden van God uit? Uit de vernietiging van de goddelozen…. 

Ik merk dat ik dit lastig vind. Het past niet goed in mijn beeld dat ik van God heb. 

God is toch onvoorwaardelijke liefde? Daar wil ik blij en enthousiast over zingen, 

maar niet over oordeel.  Psalm 9 doet het wel en dat schuurt bij mij. Daarom moet 

ik mezelf afvragen of ik mijn beeld van God moet laten corrigeren. Wat leert de 

psalm ons over wie en hoe God is? Psalm 9 laat zien dat God oordeelt. En dat wij 

daar ook nog eens blij om mogen zijn! 

Het is prachtig om God al zingend te loven. Maar we moeten oppassen dat het 

loven niet los van de werkelijkheid komt te staan. Alsof je een film in de bioscoop 

hebt gezien. Je bent helemaal opgenomen in het verhaal en dan is de film 

afgelopen en dan gaat het licht aan. Dan is de betovering verbroken en ben je 

opeens weer in het echte leven. Zo kan het ook gaan met het loven van God. Je 

wordt er in meegenomen , prachtig. Maar na het zingen ga je weer verder met het 

zogenaamde gewone leven. Psalm 9 laat zien dat je bij het loven je ogen niet sluit 

voor wat in de wereld gebeurt. Je prijst God midden in een wereld vol onrecht 

(vers. 5, 13).  

Je kunt je machteloos voelen als je onrecht ziet of er door getroffen wordt. Je kunt 

erdoor verbitterd raken en cynisch worden. Psalm 9 wijst een andere weg: zing 

vrolijk voor de HEER want Hij maakt een einde aan al het onrecht. Zo is God, zo 

mogen wij Hem kennen (vers 11). God kennen is geen boekenwijsheid, God 

kennen betekent dat je weet wie Hij is. God kennen wil zeggen dat je je vol 

vertrouwen dankbaar aan Hem overgeeft. Dat je met Hem leeft en blij bent dat 

God het recht gaat herstellen. Want zo kennen wij God. Kijk maar naar Jezus 

Christus! In Hem leren we God het beste kennen (Joh.1:18). Alles wat we buiten 

Jezus om over God zeggen is gewauwel. En als we kijken naar wat Jezus deed dan 

zien we dat Hij alle ongerechtigheid van de wereld op zich nam en ervoor stierf 

aan het kruis. Als we zijn wonderen zien en luisteren naar zijn onderwijs dan 

leren we over Gods koninkrijk dat komt: een wereld zonder onrecht. Psalm 9 zegt 

dat God gaat ingrijpen en in Jezus heeft God ingegrepen. We leven nog in een 

wereld vol onrecht en in die wereld loven wij vol vreugde God. Niet om daarmee 

in een christelijke bubbel te vluchten maar omdat we hoop hebben: God gaat alles 

goedmaken! Zing je mee? 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 10  

Dinsdag: Exodus 3:1-17   

Woensdag: Psalm 3 

Donderdag: Handelingen 17:22-34 

Vrijdag: Openbaring 19:1-10 

Zaterdag: Openbaring 19:11-22 

 

 

 

 

    

Om over na te denken: 

 

• Hoe ga jij om met onrecht dat  

jou wordt aangedaan? 

• In hoeverre ken jij God echt? 

(vers 11)? 

 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre schuurt Psalm 9 

met jouw beeld van God? 

• Hoe moeten wij als kerk om-

gaan met al het onrecht in deze 

wereld? 


