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GOD IS LIEFDE!  

 

Wat kunnen wij ernaar verlangen: dat mensen onvoorwaardelijk van ons houden. 

Maar die liefde is vaak ver te zoeken. Mensen houden van ons wanneer we het 

gemaakt hebben. Wanneer we interessant genoeg zijn. 

Dat voelen we ook haarfijn aan en het kan ons onzeker maken. Want wat gebeurt 

er wanneer we niet meer in het ideaalplaatje van de ander passen? Dan kunnen 

mensen je zomaar laten vallen en links laten liggen. Dan zijn we niet meer 

interessant genoeg. Het gevolg is dat wij maskers gaan dragen en ons anders en 

beter gaan voordoen dan we zijn. Want we willen niet afgewezen worden, maar 

ons geliefd weten. 

En dan zegt Johannes dat God liefde is (vs.8; 16). Waar wij naar verlangen – 

onvoorwaardelijke liefde – wil God ons geven!  Dat zijn liefde onvoorwaardelijk 

is, betekent dat zijn liefde niet alleen maar is voor mensen die netjes leven en het 

allemaal prima voor mekaar hebben. Gods liefde gaat uit naar alle mensen: 

mensen die zogenaamd netjes leven en mensen die alles hebben gedaan wat God 

verboden heeft. En alle mensen daartussenin.  

Johannes zegt dat God zijn onvoorwaardelijke liefde heeft bewezen in Jezus  (vers 

9). De Zoon van God werd mens om ons te verzoenen met God en om ons tot Gods 

kinderen te maken. Dat is maar niet een vrome wens, het is echt waar! Johannes 

was ooggetuige. (vers 9). Hij heeft gezien wat Jezus allemaal heeft gedaan en zijn 

onderwijs gehoord. Johannes heeft Jezus’ grote liefde en genade voor zondaars 

gezien. Het is voor Johannes een teken en bewijs van Gods liefde.   

En vervolgens wil Hij ons hart veranderen. Dat hoort er onlosmakelijk bij. We 

delen immers in de Geest van God (vers 13) en de Geest zorgt ervoor dat wij onze 

wil afstemmen op de wil van God. Johannes spitst dat in de tekst toe op het elkaar 

liefhebben in de kerk (vers 7a; 11; 20). Wie God liefheeft zoekt het goede voor 

zijn broeders en zusters en die houdt van hen. 

Wie God liefheeft is ook niet bang voor het oordeel van God (vers 17-18). Toch 

kunnen we wel eens bang zijn voor Gods oordeel. Betekent dit dan dat je God niet 

voldoende liefhebt? Laat je bemoedigen door Johannes die zegt dat God ons eerst 

heeft liefgehad (vers 10; 19). Het begint allemaal bij Gods liefde in Christus.. Als 

je daar iets van proeft dan mag de angst voor Gods oordeel verdwijnen. Vertrouw 

daarom altijd op het werk van Christus. Dan leef je van en vanuit Gods 

onvoorwaardelijke liefde! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 133 

Dinsdag:  Matteüs 22:34-40 

Woensdag: Johannes 12:44-50 

Donderdag: Johannes 13:1-20    

Vrijdag: 1 Johannes 3:11-21   

Zaterdag: 2 Johannes 1:1-13  

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre voel je je echt geliefd 

door God? 

• Kun je zeggen dat je God liefhebt? 

En wat betekent dat voor je 

dagelijks leven? 

 

 

 

Vragen voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre houd je echt van je 

broers en zussen in de kerk en 

waar blijkt dat uit?  

• Hoe kunnen we elkaar helpen  

om ons over te geven aan Gods 

liefde? 

 

 

www.alpha-cursus.nl 

mailto:g.v.h@kpnmail.nl
mailto:g.v.h@kpnmail.nl

