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GEDRAGEN DOOR DE HEER! 

 

De HEER staat op het punt een verbond te sluiten met het volk Israël. Maar eerst 

herinnert Hij zijn volk er nog eens keer aan dat Hij het is die hen uit Egypte heeft 

gehaald. Er mag geen misverstand over bestaan: Israël kan alleen in verbonden-

heid met de HEER leven omdat Hij hen uit de slavernij heeft bevrijd.  

Zo is het met ons ook. We hebben het aan de HEER te danken dat wij bevrijd zijn 

uit de slavernij van de zonde. Alleen dankzij Hem kunnen wij in Gods verbond 

leven. Maar de HEER stelt toch voorwaarden? “Als je Mij gehoorzaam bent, ben je 

mijn kostbaar bezit.” (vers 5) Dat klopt, maar heel het Oude Testament laat zien 

dat wij niet aan Gods voorwaarden kunnen voldoen. God moet het zelf doen en 

Hij deed het in Jezus Christus. Hij heeft in onze plaats Gods voorwaarden voor het 

verbond voldaan, Hij heeft ons bevrijd. 

 

De HEER wil met ons verbonden zijn. Daarvoor heeft Hij ons bevrijd. Hij noemt 

Israël zijn “kostbaar bezit”. (vers 5) Israël krijgt prachtige eretitels van de HEER: 

een koninkrijk van priesters, een heilig volk. (vers 6). In het Nieuwe Testament 

worden deze titels toegeschreven aan gemeenten die voornamelijk uit gelovigen 

onder de heiden bestonden. Ook zij horen bij het volk van God. Zo mag je jezelf 

zien: als een kostbaar bezit van de HEER, als iemand met wie God zich verbonden 

voelt. Ook voor jou heeft Jezus Christus het offer van zijn leven gebracht. 

 

We zijn bevrijd van zonden. De HEER wil zich aan ons verbinden met als  doel dat 

wij voor Hem gaan leven. We zijn een koninkrijk van priesters. Het leven van 

priesters stond helemaal in het teken van de HEER. Zo moeten ook wij helemaal 

voor God leven. We zijn een heilig volk, dat wil zeggen apart gezet van de rest van 

de wereld. Dat laat de doop ook zien. Maar we zijn niet apart gezet om ons terug 

te trekken uit de wereld of ons af te zetten tegen de wereld. Maar om de wereld 

voor Christus te winnen om met ons leven te laten zien hoe goed het is om in Gods 

verbond  te leven. Dat we in Gods verbond  leven betekent niet alleen dat God 

voor ons zorgt, maar ook dat we geroepen zijn om voor de HEER te leven. Doe je 

dat? Is het in jouw leven terug te zien dat je voor God leeft?  

 

We mogen leven in Gods verbond. Gedragen door de HEER. Leef vanuit dat geloof.  

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 20:1-21    

Dinsdag: Genesis 12:1-9    

Woensdag: Psalm 87    

 Donderdag: Galaten 2:15-21  

 Vrijdag: Galaten 3:1-14   

Zaterdag: 1 Petrus 2:1-10 

   

   

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het voor jou per-

soonlijk dat je mag leven in Gods 

verbond? 

• In hoeverre is het zichtbaar in 

jouw leven dat je in verbonden-

heid met de HEER leeft? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In het verleden legden gerefor-

meerden veel nadruk op het 

verbond. Doen we dat nu te 

weinig? 

• Wat betekent het voor de kerk 

dat de hele wereld van de HEER 

is? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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