
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 15 september 2024 

(10.00 uur) 

 

 

[Startzondag] 

 

  

 

Lezen: Kolossenzen 1:24-29 

 

Tekst: Kolossenzen 1:27 

 

 

  
 

 
Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

HAAL JE HART OP BIJ CHRISTUS! 

 

“Christus is in u” lezen we in de tekst. Hij is in jullie staat er. Paulus bedoelt dus 

niet dat Christus in de afzonderlijke gemeenteleden persoonlijk is, maar dat 

Christus in de gemeente is. Dat is de plek waar Hij woont. In het Oude Testament 

woonde God in de tempel, maar na het werk van Christus is de tempel niet meer 

van belang. Sinds Pinksteren woont God in de gemeente. Ook in de gemeente van 

Kolosse (Kol.1:2) Dat betekent dat wij nooit vrijblijvend over de gemeente 

kunnen spreken. De gemeente is het lichaam van Christus! Er valt veel op de kerk 

aan te merken, maar God voelt zich niet te goed om zich aan de gemeente te 

verbinden. Wat betekent dat voor jou? Wat is jouw plek in de gemeente? Hoe zet 

jij je van God gekregen gaven in voor het lichaam van Christus? Er kunnen 

redenen genoeg zijn om teleurgesteld te zijn in de kerk. Verbaas je daar niet over. 

De duivel valt de kerk continue aan. Maar laat je niet uit het veld slaan. Christus 

heeft zich aan de gemeente verbonden. Haal je hart op bij Hem! 

“Hij is uw hoop op goddelijke luister” schrijft Paulus. Christus staat garant voor 

de nieuwe wereld die komt waarin Gods heerlijkheid alles bepaalt en doortrekt. 

Die hoop, dat vooruitzicht, geeft ons als gemeente moed om verder te gaan. Dat 

geloven we. En dit is maar niet een geestelijke peptalk. Het is het leven bekijken  

in het licht van het evangelie. Het evangelie van Christus die onze schuld 

weggenomen heeft en zich aan ons verbonden heeft. Het evangelie van Hem die 

alles nieuw gaat maken. Hij is onze hoop. Bij Hem kun je je hart ophalen. 

Op die manier zijn we een licht voor de hele wereld, voor Joden en niet-Joden. In  

het Oude Testament was God exclusief de God van Israël. Sinds Pinksteren mogen 

ook niet-Joden door geloof bij Gods volk horen. Dit mysterie was – aldus vers 26 

– eeuwen verborgen. Maar nu is duidelijk dat God niet alleen de Joden maar de 

hele wereld op het oog heeft. Dit mysterie is onthuld aan de heiligen (vers 26) 

zodat ze ermee de wereld in kunnen. Als kerk moeten we ons  niet terugtrekken 

in de kerk, maar we moeten de wereld in met het evangelie van Christus. Niet 

alleen met woorden, maar zeker ook met daden. Dat is de beste manier om het 

evangelie te verspreiden. Daar kun je harten mee winnen. Als je laat zien wat  het 

evangelie met ons doet en hoe het ons verandert in mensen die echt vanuit liefde 

leven. Zo zijn wij een licht voor de wereld.  Christus is ons daarin voorgegaan. We 

mogen Hem volgen en ons hart bij Hem ophalen. Laat je op die manier 

inschakelen in het nieuwe seizoen.  

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 87    

Dinsdag: Matteüs 5:11-16     

Woensdag: Romeinen 8:1-11    

Donderdag: Efeze 2:1-21 

Vrijdag: 1 Petrus 1:1-12     

Zaterdag: Hebreeën 10:19-25 

   

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre haal jij je hart op bij 

Christus?  

• Waar denk je aan bij wat de tekst 

“goddelijke luister” noemt? 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat betekent het voor je kijk op 

de gemeente als je beseft dat 

Christus zich aan de gemeente 

verbonden heeft? 

• Welke bijdrage kun jij leveren 

aan de gemeente zodat we als 

gemeente een licht voor de 

wereld zijn? 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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