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JEZUS LAAT ZIEN WIE JE BENT 

 

 Je hebt pijn in je buik en je gaat voor onderzoek naar het ziekenhuis. Daar ziet de 

dokter dat je ernstig ziek bent. Maar omdat hij dat niet z’n mooie boodschap 

vindt, zegt hij je dat je kerngezond bent. Opgelucht verlaat je het ziekenhuis. Maar 

je hebt natuurlijk niets aan het bericht. Het is zelfs levensgevaarlijk want de 

kwaal wordt niet behandeld. De dokter kan beter het eerlijke verhaal vertellen. 

Zo is het ook met  het evangelie. Het is misschien niet fijn om te horen, maar  het 

laat eerlijk zien wie wij mensen zijn. 

Jezus heeft het Pascha gevierd met zijn leerlingen. Hij vertelt Petrus dat de duivel 

hem zal aanvallen, maar dat Jezus voor hem gebeden heeft. Petrus is niet onder 

de indruk. Hij is Jezus volledig toegewijd en is bereid met Hem te sterven. Jezus 

hoeft zich over Petrus geen zorgen te maken. Laat de storm maar komen. 

Maar Jezus is heel scherp: voordat de haan kraait zal Petrus Hem tot drie keer toe 

verloochenen. Jezus ontmaskert Petrus en laat zijn ware gezicht zien. Petrus zal 

oprecht gemeend hebben om met Jezus te willen sterven, maar hij overschreeuwt 

zichzelf. Dat gevaar bedreigt ons ook. Dat we te groot denken van ons geloof. Alsof 

er geen onzekerheid is en twijfels of vragen zijn. Jezus ontmaskert Petrus en laat 

zien dat Petrus het zonder niet redt. 

Jezus ontmaskert Petrus niet voor niets. Hij wil hem leren op Jezus te vertrouwen. 

Jezus wil Petrus aan God verbinden. Daarvoor was Hij naar aarde gekomen. 

Daarom was Hij op weg naar Golgota. Daarom was Hij bereid het vreselijke lijden 

te ondergaan en daarvoor wilde Hij sterven aan het kruis. “Ik wil met U sterven” 

zei Petrus. Maar hij wist niet wat hij zei. Het was precies andersom: Jezus stierf 

voor hem. Jezus stierf om ons te redden. 

“Voordat de haan kraait zul je Mij driemaal verloochenen” (vers 34) En zo zou 

het ook gebeuren. Petrus zakt door het ijs. Maar Jezus laat hem niet vallen. Na de 

opstanding werd Petrus opnieuw door Hem in dienstgenomen. Na zijn bekering 

mocht hij verder werken voor Gods koninkrijk (vers 32) Maar ook toen viel 

Petrus nog in zonden (Gal.2:11). Een mens zakt steeds weer door het ijs. Dan kun 

je bang zijn dat je je kansen verspeeld hebt. En dat er geen vergeving meer is. 

Maar iedere keer als je oprecht berouw hebt, mag je geloven dat je zonden echt 

vergeven zijn. En dat er geen haan meer naar kraait. 

Jezus laat zien wie je bent. Dat is ontmaskerend, maar ook bevrijdend. Want 

daarmee wil Hij je bij Hem brengen. 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag:  Lukas 22:39-53 

Dinsdag: Lukas 22:54-62   

Woensdag: Johannes 21:1-19  

 Donderdag: Handelingen 1:15-26  

 Vrijdag: Galaten 2:1-14   

Zaterdag: 2 Petrus 1:12-21   

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre herken je jezelf in 

Petrus? 

• Hoe ziet jouw ware gezicht eruit 

als je door Jezus ontmaskerd 

wordt? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre ervaar je de 

ontmaskering van Jezus als 

bevrijdend? 

• In hoeverre geloof je echt dat er 

geen haan meer naar je zonden 

kraait? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                           

                                             


